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vervolg "Onze boekenplank”

En natuurlik is er ook heel veel moois {nog) niet vertaald, literatuur
uit een ver of minder ver verleden, maar ook literatuur van nu, die de
'geest van de tid' in de Oosteuropese landen weerspiegelt. Het is onder
meer de weerspiegeling van die vaak onder invloed van politieke factoren
zo onverwacht veranderende geest van de tid die de Slavische literaturen
z0 boeiend maakt. Boeiend genoeg, denken we, om aan die 1literaturen op

een min of meer systematische manier een ruimere bekendheid te geven - in
een tidschrift speciaal daaraan gewijd, dat ruimte biedt aan vertalingen,
interviews, essays, boekbesprekingen, bibliografieén en kritische

beschouwingen. TSL richt zich daarbij op een breder publiek dan wvan louter
slavisten. Het beoogt niet een specialistisch forum wvoor vakgenoten te
zin, maar een literair tijdschrift dat toegankelik is voor iedere
geinteresseerde.’

Hoewel de meeste bijdragen in TSL over literatuur uit de Sovjet Unie gaan,
wordt er ook voldoende aandacht besteed aan werk uit Tsjechoslowakije, In
het eerste nummer aan 'Zomerliefde' van Ivan Klima en aan gedichten van Ivan
Wernisch; in het tweede nummer aan 'De ingenieur van mensenzielen' van Josef
Skvorecky.

Wilt u een abonnement op TSL dan kunt u zich opgeven bij: TSL, Spuistraat 210,
1012 VT Amsterdam (020-5253081). Een jaargang omvat drie nummers en Kkost
f 25,--; studenten f 17,50; instellingen f 40,--; losse nummer f 9,50.

Dcen! U steunt hiermee het goede initiatief om in deze tid toch nog met een
nieuw literair tiidschrift op de markt te verschijnen.

L. Thio.
YOOR DE JEUGD
De_allerslimste zuster (Een Slowaaks sprookje)
Y Er was eens een moeder, die drie dochters had. Ze vertelde hun

vaak met behulp van voorbeelden, hoe ze zich in de wereld zouden
moeten gedragen.
Op een dag stuurde ze haar dochters naar de markt, om kippe-eieren te verko-
pen. Voordat het 2zover was, zei 2e echter: "Niet iedercen krigt evenveel
eieren”. Dat zei ze voordat ze naar de markt gingen. Ze gaf de ene dochter
vijfftig eieren, de tweede dertig en de derde tien eieren. Alle drie meisjes
zeiden, dat ze niet konden begrijpen hoe ze evenveel geld mee naar huis konden
brengen als ze de eieren voor dezelfde prijs zouden moeten verkopen. De moeder
zei tot de Jjongste: "Leer je zusters hoe het moet! Wanneer je het hun goed
leert, beloof ik je, dat je eerder mag trouwen dan zi".
De moeder liet haar dochters de hele nacht nadenken, hoe ze de eieren moesten
varkopen. 's Morgens gingen ze naar de moeder toe. "Geef ons de eieren”.
Ze trokken naar de markt. Nogmaals zei de moeder dat ze strgng gestraft zou-
den worden, als 2ze niet alle drie evenveel geld mee naar huis zouden brengen:
evenveel voor tien, als voor viftig, als voor dertig eieren!
Ze kwamen op de markt. De een met tien, de ander met dertig en de derde met
vijftig eieren. Ze stonden naast <¢lkaar. Een Kkoopman ging naar het meisje

met de tien eieren. Hi vroeg haar: "Wat verkoop je?"















